
Was ik maar …  (Sam. 16 jaar) 

Was ik maar een toverfee  

Dan had ik magie en vloog ik over de zee  

Dan zou ik al het donkere weg toveren  

Dan zou ik voor mensen die treuren hun harten inkleuren  

Dan zou ik het onbereikbare veroveren  

Was ik maar een eenhoorn 

Dan vloog ik over roos en doornen 

Dan zou ik mensen op mij dragen  

En alle antwoorden geven op hun vragen  

Ik spreid mijn vleugels op de wind  

Helemaal vrij net als een klein kind  

Was ik maar een prinses  

Dan zou ik samen met mensen zingen  

En dromen over mooie dingen  

Dan zou ik durven en sterk zijn, niet zoals nu zo klein  

Dan danste ik met zelfvertrouwen  door de hele balzaal, zonder één keer te falen   

Was ik maar iemand die sprookjes bedacht  

Dan had ik pas echt over mijn leven de macht  

Dan was ik net als een prinses die in elk sprookje lacht  

Dan was ik net als een eenhoorn mysterieus  en deed ik dingen die niemand verwacht 

Dan was ik  net als een toverfee met in haar hart veel kracht   

Maar ik ben geen één van die drie  

En als ik in de spiegel kijk weet ik niet wie ik zie  

Maar het einde van al die sprookjes is meestal één rechte lijn  

Want als ik mijn vleugels spreid  dan durf ik er met mijn zwaard om te wedden dat mijn leven in de 

toekomst iets heel nieuws gaat zijn 

 


